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UNIFIL Vereniging
De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft zich voor de periode 2016-2020 en
verder het volgende ten doel gesteld:
 
Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een
groot goed ervaren en is de basis van
onze vereniging. De NUV ondersteunt dit
door ontmoetingsmomenten te organi
seren of te ondersteunen met faciliteiten.
SHARING MOMENTS! Lid zijn van onze
vereniging moet voelen als ‘thuis’
komen, verbonden met ‘toen en nu’. Het
‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt de
onderlinge band en heeft een duidelijke
en positieve uitstraling naar onze omge
ving. Het draagt bij aan de herkenning en
erkenning van UNIFIL als missie en ons
zelf als UNIFIL veteranen. Iedere vijf jaar
wordt door de NUV een grote landelijke
reünie georganiseerd.
 
Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de
kaart te houden en te bewaren voor de
toekomst. De NUV streeft naar een genu
anceerd beeld van de missie, haar vete
ranen en hun ervaringen. Goede contac
ten en samenwerking met de pers/me
dia, Defensie, ons eigen 44 Pantserinfan
teriebataljon RI JWF, organisaties voor
veteranen en bijv. militaire musea zijn
essentieel. Het verenigingsblad Dubbel
Vier verschijnt eens per drie maanden en
wordt breed gelezen! De vereniging
heeft een eigen website en is actief op
sociale media. Actueel nieuws over acti
viteiten, veteranendagen en veteranen
in het algemeen dragen bij aan verbon
denheid. Er is een factsheet ontwikkeld
met achtergrond en informatie over de
missie. De ambitie is om in de komende
jaren te zorgen voor een database met
gegevens, feiten/gebeurtenissen, na
menlijsten, kaarten, foto’s van posten en
materieel en mensen, etc.
 
Belangenbehartiging
Binnen de mogelijkheden die het be
stuur heeft, informeert de NUV instanties
zoals Defensie, de IGK (tevens belast met
veteranenzaken), de defensieombuds
man, politici, organisaties voor vetera
nen etc. en stelt als dat nodig is de speci
fieke omstandigheden van onze vetera
nen aan de orde. We willen luisteren naar

dat wat er leeft en goede, functionele
contacten hebben met onze leden en alle
betrokkenen. In de komende vijf jaar wil
de NUV uitgroeien tot DE belangenbe
hartiger van én voor alle Unifillers.
 
Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkhe
den op voor de belangen van Unifillers.
Daarbij streven wij naar herkenning, er
kenning en waardering. Periodiek over
leg vindt plaats met het Ministerie van
Defensie, de Politiek, RI JWF, het Vetera
nen Platform (VP), het Nederlands Vete
raneninstituut (NLVi), gelijkgestemde
veteranenorganisaties, het VFonds, het
Nederlands Instituut voor Militaire Histo
rie, etc.
 
Herdenken
De negen oud collega’s, wier namen op
het UNIFIL monument in Havelte staan,
hebben tijdens onze missie het hoogste
offer gebracht, hun leven. Unifillers heb
ben daar het diepste respect voor. Zij en
hun families/nabestaanden verdienen
voor altijd ons respect en onze aandacht.
Nabestaanden worden meer betrokken
bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk
van respect door bij de jaarlijkse herden
kingen in Amsterdam, Loenen en bij het
Monument te Havelte als eenheid of de
legatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots
en representatief! Unifillers worden in
toenemende mate gevraagd om te fun
geren als erewacht bij een uitvaart met
veteranen-eer van een overleden Unifil
ler.
 
Ondersteuning
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen
(LZV) kent een nuldelijnsondersteuning
component. Het VP is opgedragen de
nuldelijnsondersteuning uit te voeren en
voor de toekomst te verankeren. Nulde
lijnsondersteuning is steun dichtbij, Uni
fillers die dus andere Unifillers helpen.
Nuldelijnsondersteuning 2.0 wordt ge
coördineerd vanuit het Veteranen Plat
form.
 
 
Ereleden NUV
 
Louis Verhoeven             (2013)
Berry Diestelhof              (2016)
Hans van Lent                   (2016)
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Van de voorzitter
Voor jullie ligt alweer de laatste “Dubbel Vier” van dit jaar. Een jaar wat ook weer heel
anders is verlopen dan wij hadden gedacht. We hadden gehoopt dat Covid wat
minder invloed zou hebben op ons leven maar dat mocht, helaas, niet zo zijn. Sterker
nog, wij zagen zelfs dat het een tweespalt in de maatschappij veroorzaakte waarbij
er niet altijd op basis van feiten werd gediscussieerd en de meest vreselijke verwen
singen over en weer gingen.
Ook binnen onze vereniging hadden wij verschil van mening over de te volgen koers
en de richting die onze vereniging uit moet. Naar mijn mening zijn wij in de ALV van
3 juli er goed in geslaagd om wederzijds respect te tonen en een nieuwe start te
maken. Juist wij zouden moeten weten wat er kan gebeuren als de rede en het gezond
verstand worden vervangen door verkeerde argumenten en het gooien van modder.
 
Wij hadden gehoopt een volledig nieuw bestuur te kunnen kiezen in de BLV van 27
november maar helaas waren er te weinig kandidaten. Dit impliceert dat wij nog een
stevige uitdaging hebben voor de ALV van 2022.
Terugkijkend op het afgelopen jaar heb ik dan ook een dubbel gevoel. Aan de ene
kant is het jammer dat er door omstandigheden weer een groot aantal activiteiten
moesten worden afgelast. Maar aan de andere kant, en dat overheerst, het positieve
gevoel dat wij als vereniging weer op de goede weg zijn. En juist in een periode
waarin wij elkaar minder kunnen zien is het goed dat wij een mooi en goed verzorgd
verenigingsblad hebben. Ik hoop dat jullie ook deze keer weer veel leesplezier mogen
hebben.
 
Terwijl ik dit voorwoord schreef moest ik terugdenken aan de kerst van 1981. Wij
zaten met 4 man op 2.0 Bravo midden in de wadi. We hadden ergens een kerststol
geritseld, een soort salade gemaakt en een blik perziken opengetrokken. Op tafel
stonden een paar waxinelichtjes en een olielamp naast een aantal kerstkaarten die
door de kinderen van de Fiji’s (officieel zijn het Fijianen, maar dat heb ik in Libanon
nog nooit gehoord) waren gemaakt. Eigenlijk stelde het niet zoveel voor en was het
misschien wel de meest eenvoudige kerst die ik ooit gevierd heb. Maar ik weet het
nog precies in tegenstelling tot heel veel andere jaren. Ik denk dat het goed is om te
kijken wat wij allemaal hebben in plaats van te kijken wat we missen.
Ik wil iedereen die zich in het afgelopen jaar op de één of andere manier heeft inge
zet voor onze vereniging heel hartelijk bedanken. En daarnaast wens ik jullie allen,
en jullie dierbaren, gezegende kerstdagen en een heel goed en vooral gezond 2022.
En uiteraard hoop ik dat wij elkaar volgend jaar weer “live” kunnen ontmoeten op
één van onze activiteiten.
 
Jack Boerma
Voorzitter

Colofon
Dubbel Vier, uitgave van de Nederland
se UNIFIL Vereniging
 
Jaargang 22, nr. 4, december 2021
 
Oplage 1.400 stuks
 
Drukker Editoo B.V.
 
Redactie redactie@unifilvereniging.nl
 
Adreswijzigingen
Gelieve door te geven aan aan:
Ledenadministratie NUV
penningmeester@unifilvereniging.nl
 
Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. De Dub
bel Vier wordt niet alleen thuis door de
leden van de vereniging gelezen, maar is
steeds meer te vinden in openbare en
veteranengelegenheden.  Dat maakt het
nemen van een advertentie des te inte
ressant voor u/uw bedrijf. Laat u informe
ren over de mogelijkheden redactie@u
nifilvereniging.nl en penningmeester@u
nifilvereniging.nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het aanle
veren van foto’s: graag in voldoende
formaat in verband met de drukkwaliteit.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of om er
veranderingen in aan te brengen.
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV.
De deadline voor Dubbel Vier 1-2022 is
27 februari 2022
 
Foto voorpagina:
Door de kijker van Post 7-12C zien we het
Palestijnse (PLO) kamp van de IJzeren
Driehoek nabij Rishkanaya. Waarnemen
was een belangrijke taak van de UNIFIL
troepen. (foto Harry Morsink RIP)



Bijzondere Ledenvergadering 27 november 2021
 
In spanning werd door het interim-bestuur de persconferentie van het demissionaire kabinet afgewacht. Naar aanleiding van
de aangegeven maatregelen mocht de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) doorgaan, uiteraard met de reeds gestelde maatre
gelen waaronder de Coronapas. Vraag was alleen nog even dat als iets mag of je het dan ook moet doen. Na ampele overwe
gingen hebben wij als bestuur besloten om de BLV door te laten gaan. Een aantal zaken hebben hierbij meegespeeld waaronder
het gezond verstand van de potentiële deelnemers. De volgende ochtend bleken bijna 50 leden de weg naar de Harskamp
gevonden te hebben. Het ging in deze vergadering om het kiezen van een nieuw bestuur. In de ALV van 3 juli was een interim-
bestuur gekozen die de opdracht had meegekregen om met kandidaten te komen voor een nieuw bestuur.
 
Om aan deze opdracht te kunnen voldoen was er een oproep geplaatst voor kandidaten. De taken van het bestuur waren op
geknipt in 7 aandachtsgebieden waar functies aan gekoppeld waren. Door de aandachtsgebieden te omschrijven konden
kandidaten zien wat er van een bepaalde functie werd verwacht en daarop intekenen. Hierbij was ook de mogelijkheid geboden
om een tweede keuze weer te geven. Vanuit het interim-bestuur was een commissie van 2 personen samengesteld die de ge
sprekken met de kandidaten zou voeren. Deze beide personen waren (op dat moment) zelf geen kandidaat.
Er hebben zich een aantal kandidaten gemeld waaronder een aantal leden van het interim-bestuur. Met alle kandidaten zijn
gesprekken gevoerd. Na deze gesprekken hebben een aantal kandidaten aangegeven toch niet genoeg tijd te hebben om een
bestuursfunctie naar behoren te kunnen vervullen. Daarnaast bleken er voor de functie van vicevoorzitter 2 kandidaten te zijn
die beiden aangaven geen interesse te hebben voor een andere functie. Concreet waren er dus 4 kandidaten voor 3 functies.
De interim-penningmeester had vanwege een uitbreiding van werkzaamheden in zijn baan al eerder aangegeven zich niet
kandidaat te kunnen stellen. Na overleg heeft hij aangegeven zich alsnog kandidaat te stellen maar dan tot aan de ALV van 2022.
En zo konden er aan de BLV toch 5 kandidaten voor 4 functies worden gepresenteerd.
Op de BLV is de bovenstaande situatie uitgelegd. Er is nog wel een discussie geweest of het niet mogelijk was om de beide
kandidaten voor het vicevoorzitterschap te behouden voor het bestuur door middel van een combinatie met de functie van
bestuurslid externe activiteiten maar toen dit in stemming werd gebracht bleek hier geen meerderheid voor te zijn.
Na een korte voorstelronde waarin alle kandidaten nogmaals hun motivatie konden weergeven aan de vergadering werd de
verkiezing gehouden. De kandidaten voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester via een enkelvoudige kandi
daatstelling en voor de functie van vicevoorzitter als tweetal.
 
De volgende kandidaten zijn gekozen:
Voorzitter:                         Jack Boerma
Vicevoorzitter:                 Louis Verhoeven
Secretaris:                          Rob Deckers
Penningmeester:            Erick van der Wouw
 
Dit impliceert dat de functies van bestuurslid communicatie, interne activiteiten en externe activiteiten nog vacant zijn. Het
bestuur vraagt dan ook nadrukkelijk aan de leden dat indien iemand een geschikte kandidaat weet of is om zich dan te melden
bij het bestuur.
 
In deze vergadering werd er ook afscheid genomen van Joop Hoek als bestuurslid. Joop werd hartelijk bedankt voor de jaren
dat hij bestuurslid was en zijn bereidheid om nog aan te blijven tot deze BLV.
Nadat er nog een aantal losse onderwerpen ter tafel kwamen werd de vergadering gesloten en werd de lunch opgediend.
Het was een goede vergadering en het was ook goed om elkaar weer te zien. Er was ruimte voor discussie maar gericht op wat
het beste is voor de vereniging. Uiteraard wordt er een officieel verslag gemaakt van deze vergadering maar ik denk dat het
goed is om hier weer te geven op welke wijze deze bestuursverkiezing is verlopen.
 
Met vriendelijke groet,
Jack Boerma



Van de commandant 44 PAINFBAT RIPJWF - Altijd vooraan in
2021 !!
Terwijl ik dit artikel schrijf zit ik op het Combat Training Centre in Gabiro, in het noordoosten van Rwanda. We zijn hier op oefe
ning met bijna 150 mensen, grotendeels van de B-compagnie en de D-compagnie. Tegelijkertijd zit een ander deel van de D-
compagnie en een deel van de C-compagnie op Curaçao – eveneens voor een oefening. En ook op hetzelfde moment is de
A-compagnie bezig met wintertraining vanuit hun inzet in Litouwen. Het vormt de afsluiting van – en voor velen het hoogtepunt
van – een turbulent jaar.
 
Ook wij hebben de effecten van Covid aan den lijve ondervonden. Gelukkig is bijna iedereen gezond gebleven, maar in de
planning van de diverse oefeningen was de onzekerheid vaak enorm. Veel plannen konden de prullenbak in of vroegen om
aanpassingen. Toch lukte het ons met vereende krachten om de A-compagnie tijdig gereed te stellen voor hun inzet in Litouwen.
In juni gingen zij op inschepingsverlof om in juli – gevaccineerd en wel – in te roteren. Zij vormen onderdeel van een multinati
onale battlegroup onder leiding van Panzerbattalion 414 en zitten in een gemengde compagnie met Nederlandse CV90s en
Nederlandse Leopard-tanks. De prestaties zijn uitstekend te noemen. Op een grote internationale wedstrijd voor bemanningen
werden ze respectievelijk tweede en eerste. Begin volgend jaar komen zij weer retour.
 
Op het moment dat de A-compagnie naar Litouwen vertrok, kwam een gecombineerd Force Protection peloton van de D-com
pagnie, met het verkenningspeloton en een mortiergroep, terug uit Afghanistan. Onder leiding van hun zuster-compagnie van
45 Pantserinfanteriebataljon waren ze de laatste Nederlandse eenheid, die in Kunduz buiten de poort opereerde.

C-44 PAINFBAT M.T.J. Vrenken bij de uitreiking Blauwe Koord, 2021

De B-compagnie had de bijzondere taak om nieuwe rekruten
binnen te krijgen en ze zelf op te leiden tot militair en daarna
tot infanterist. Nog voor het zomerverlof konden ze daardoor
met twee pelotons aan de slag met een oefentraject. De C-com
pagnie kreeg vulling na het zomerverlof en zal eind van het jaar
ook twee peloton in de gelederen hebben. Beide compagnieën
staan al weer gepland voor een inzet in Litouwen in 2023.
 
In al dat geweld zou je weinig tijd verwachten voor regiments
zaken. En eigenlijk klopt dat ook, maar toch zijn er aardig wat
activiteiten ontplooid – binnen de Covid-regelgeving uiter
aard. De herdenking op 4 mei was nog een zeer beperkte affai
re met niet meer dan vijftien mensen. Gelukkig wel met een
vertegenwoordiger van de NUV. En ook tijdens de twee regi
mentsweken wisten we het zo te organiseren dat het paste
binnen de regelgeving. Dat gold dus ook voor de presentatie
van een UNIFIL-veteraan aan onze nieuwe collega’s en bataljonsgenoten en de Oefening Blauw Koord, die beiden integraal deel
uitmaken van de regimentsweek. Er waren ook ruim voldoende Libanon-veteranen om mee te lopen en uiteindelijk de koorden
uit te reiken. Het meest bijzondere moment daarbij was de uitreiking van het Blauwe Koord door Libanon-veteraan Louis
Breustedt aan zijn neef, die sinds kort als soldaat bij ons bataljon dient. In oktober vond ook eindelijk weer een Regimentsdiner
plaats, waar de nieuwe voorzitter en de nieuwe vice-voorzitter van de NUV – toen nog beiden als interim - hun opwachting
maakten. De timing van het diner was goed gekozen; ongeveer twee weken later lieten de Covid-maatregelen een dergelijke
activiteit niet langer toe.
 
Wat door Covid ook weer vertraagd werd, was het vernoemen van bruggen en viaducten naar tijdens missie overleden militai
ren, waaronder ook Libanon-veteranen. Van Sld1 Wesley Schol en Kpl Aldert Poortema (beiden gesneuveld in Afghanistan)
werden de borden reeds geplaatst, maar de officiële opening uitgesteld, voor Unifller Philip de Koning werden alle voorberei
dingen uitgesteld. Naar verwachting zal hij in 2022, als eerste Unifiller, een brug of viaduct naar hem genoemd krijgen.
 
In 2022 gaan wij ook weer door met al onze oefeningen en staan bataljon en Regiment wederom Toujours en Tête! - Altijd Vooraan!
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een geweldig 2022.
 
Met vriendelijke groet,
 
Maikel Vrenken
Luitenant-kolonel
Bataljonscommandant 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso



Naar aanleiding van de oproep voor verhalen over DIC in de vorige Dubbel Vier reageerden Peter Reijn en Frans-Wim Smits,
beide uitgezonden met de Dutch Infantry Coy naar Libanon. In deze editie eerst het verhaal van Peter, dat van Frans-Wim volgt
in de volgende Dubbel Vier. 
Dutch Infantry Coy 1983-1985 was echt een compromis, een politieke beslissing om verdere imagoschade voor Nederland te
voorkomen na de beslissing om Dutchbatt terug te trekken. Voorts zou het vertrek van Dutchbatt ertoe kunnen leiden dat an
dere landen ook hun bijdrage aan UNIFIL zouden terugtrekken. Zie daar de vondst en oprichting van de Dutch Infantry Coy,
Nederland bleef na de terugtrekking van Dutchbatt nog twee jaar in Libanon. De krijgsmacht maakte bezwaren, want met de
terugtrekking van Dutchbatt verdwenen ook de iconische YP's met bijbehorende zware wapens van het Libanese toneel.
 
We laten nu Peter aan het woord;

Toch naar Libanon .... 
Maar niet naar Beiroet en Haris...
 
In de DV van september stond de oproep om meer te weten te komen over DIC. Ik
(Peter Reijn) ben in de pen geklommen en hier mijn verhaal.
Op 5 januari 1983 met de trein naar 't Harde en daar onder de wapenen voor de
dienstplicht, als Artillerist (kanonnier). Maar na een voorlichtingsfilmpje over Libanon
had ik een verzoek gedaan voor overplaatsing. Nee, ik werd afgewezen, maar een
week later moest ik mij toch melden in Assen bij 44 Painfbat Delta-compagnie, eerste
peloton. Hoe en waarom weet ik niet meer, maar de eerste week lag ik in het KZV.

Peter op Post 7-1a, 1st camp Dutch Infantry
Coy

Praktisch gezien moest de D-cie nu ingekrompen worden tot
een normale gevechtscompagnie, wat inhield dat het vierde
peleton helemaal opgeheven werd. En werd ik uitverkoren
voor de opleiding Dragonschutter (een draadgeleid antitank
wapen). En als 'compensatie' mocht de compagnie in septem
ber mee met de grote NATO-oefening Atlantic Lion. Wat ik mij
daar nog van kan herinneren is dat we ingedeeld waren bij een
Engelse eenheid en dat we met onze groep 'naakt' gezwom
men hebben in een privé zwembad.
 
En toen... op de allerlaatste dag van de oefening werd de ge
hele compagnie verzameld en kwam het bericht dat de rege
ring had besloten om alsnog een kleiner detachement te blij
ven uit te zenden naar UNIFIL in Libanon. Iedereen was uitge
laten en we reden terug naar Assen (vanuit Duitsland) met een
grote UNIFIL-vlag op de commando-YP.
 
Echter was de euforie van korte duur, want er kwam steeds
meer informatie over het te vormen kleinere detachement: Een
zelfstandige eenheid, met als gevolg dat er een majoor als CC
kwam, boven ons aller geliefde kapitein Mugie; Het detache
ment werd max 155 man; waarvan ook extra stafofficieren,
genie, dokter, monteurs, koks en ook KMar moest uitmaken;
wat dus inhield dat de al ingekrompen oorspronkelijke Delta-
compagnie opnieuw moest worden gereduceerd. Rotatieda
tum werd begin november en voor de duur van 5 maanden
(april). Wat dan ook inhield dat alle dienstplichtigen langer dan
normaal zouden dienen (we werden allen beroeps bepaalde
tijd).

Eigenlijk was onze diensttijd anders dan de gemiddelde dienstplichtigen want iedereen was super gemotiveerd omdat wij uit
eindelijk allemaal 'vrijwillig' hadden gekozen om naar Libanon uitgezonden te gaan worden. Dus werden we ook wel afgeknepen.
Specifiek uit mijn opleiding weet ik nog oefening Vogelsang: waar een schuttersput graven onmogelijk was, of de keer dat wij
op vrijdag niet naar huis mochten ivm een verdwenen pistool, of Oefening Pantserstorm met alles in looppas; en 'droopy' die
een FAL op baan Arnhem verbuigt.
 
Maar toen kwam, ergens in juni, op de Harskamp het bericht dat wij niet meer uitgezonden zouden worden naar Libanon. De
pleuris brak uit! Dit stond ook de volgende dag te lezen op de voorpagina van de Telegraaf. De onlangs verbouwde kantine was
weer aan vernieuwing toe.
 



Toen ging alles in een versnelling hoger: In Libanon werd het
bataljon in gereedheid gebracht voor vertrek (eind oktober)
met een nadetachement voor de overbrugging tot november
en wij kregen nu specifieke Libanon gerelateerde lessen en het
besef dat wij toch echt uitgezonden gaan worden. Enkele van
ons zijn zelfs nog getrouwd voor vertrek zodat ze hogere bui
tenlandtoelage zouden krijgen. Ikzelf heb nog voor vertrek
mijn rijexamen gedaan (en geslaagd in één keer).
 
Ik kan mij ook nog herinneren dat er ook lichte irritatie was over
wie wel, danwel niet geselecteerd waren, maar ook over de
(extra) toegevoegden, omdat zij niet van het begin af aan bij
de cie gezeten hebben met haar ups en downs.
 
9 november was het dan zover...
 
Ik zat bij de eerste rotatie: De laatste nacht in Assen en daarna
via Schiphol naar Tel Aviv en met bussen naar Haifa om vervol
gens de grens met Libanon over te lopen. Daar in Franse
vrachtwagens (gelijk aan 4 tonners), want al het Nederlandse
materiaal was al terug naar Nederland.

Mijn post werd 7-17, Charly's Angels, tussen de sinaasappels. Hoe lang ik daar gezeten heb weet ik niet meer (We don't remem
ber the days, only the moments) maar na een relocatie kwam ik op 7-1A. Op de 'Coastal Road' en tegenover post Charly van de
Laui's.Maar ook met uitzicht op de Middellandse Zee. Veel patrouilles hebben wij niet gelopen, wij hadden meer opdracht om
voertuigen te controleren en op een gegeven moment ook om alleen rijdende UN-voertuigen te stoppen en laten wachten op
ten minste nog een UN-voertuig om gezamenlijk door de Enclave naar Naqoura te rijden. Daarnaast hadden we ook een mel
dingstaak vwb vliegtuigen en verkeer naar de bovenposten.

Peter bij de medaille-uitreiking

Een leuke anekdote vind ik ook altijd mijn beëdiging. Zoals
bovengenoemd werden wij uitgezonden voor zes maanden,
maar dat oversteeg onze reguliere dienstplicht, dus werden wij
allemaal beroeps bepaalde tijd (tot de duur van de uitzending)
en daarvoor dient men beëdigd te worden. Velen weten dat dit
op de kazerne een hele happening is (met vaandelwacht of
sjabrak -bij Art-). Bij ons ging dat met een Nederlandse vlag
over een tafel en even opzeggen van het versje... Sterker nog
ik had wachtdienst en werd ff geroepen en vijf minuten afgelost
voor de plichtpleging....
 
Het leven en werken op de post zal niet veel anders geweest
zijn als daarvoor. Maar wat mij vooral is bijgebleven is het
douchen; een half uur eerder de heater aansteken voor warm
water, de poepdoos; bij nachtdienst om 06:00 uur de emmer
leeg gooien en in de fik steken.
 
En als ik zo schrijf borrelt er weer meer en meer naar boven:
Mijn wachtdelict: in slaap gevallen en gewekt worden door de
luitenant, met als gevolg ook de Marechaussee op de post voor
verhoor en acht dagen 'zwaar' (niet in de living komen). Maar
ook dat we in het weekend patat probeerde te bakken in
zonnebloemolie.
 
 

Wachtdelict



Peter in de vaandelwacht (rechts vooraan)
 
Maar een hoogtepunt vond ik ook wel mijn deelname aan de vaandelwacht (rechtsachter) bij de medalparade; Wat overigens
ook niet vlekkeloos verliep omdat uitgerekend mijn medaille afviel bij het afmarcheren. Het grappige daarvan is wel dat dit ook
te horen is op de gemaakte video.
 
Veel van het oorspronkelijke Dutchbatgebied heb ik niet gezien; zoals ik al schreef niet aangevlogen via Beiroet; zo ben ik ook
nooit in Haris geweest, wat ik wel jammer vind. In Naqoura wel, maar ook niet uitgebreid (de SwedMedCoy-Handdoek heb ik
nog steeds) en volgens mij ben ik bij de bovenposten tot max post 7.2 geweest. Post 7.1 was onze Peletons hoofdpost (1e pel)
en mijn noordelijkste punt was post 7-22, waar destijds voertuigonderhoud werd gedaan. Maar deze post werd later in verband
met wateroverlast opgeheven en geïntegreerd op post 7-4 DIC hoofdkwartier Madjel Zun.
 
Een andere anekdote zijn mijn verloven; Wij hadden recht op twee keer verlof, eenmaal veertien dagen en een tweede van tien
dagen. Ik had geluk om met Kerstmis thuis te zijn... En mijn tweede verlof gebruikte ik om gekeurd te worden in Nederland om
TS'er te worden. Dus netjes in gvt met blauwe baret naar keuring... Maar daar geloofde men niet dat ik op verlof was uit Libanon.
Uiteraard goedgekeurd, maar niet wetende dat ik a. ook in Libanon bij de arts gekeurd had kunnen worden en b. dat ik had
kunnen regelen om rechtstreeks door te kunnen naar TS-opleiding ipv mei afzwaaien en november weer opkomen voor vijf jaar
en uiteindelijk af te zwaaien in 1989 in Seedorf bij de 41 Afdva Bbt,  Kortom opgekomen en afgezwaaid als Artillerist.

Natuurlijk is er nog veel meer te schrijven, (poststaking, horlo
ges, cassettebandjes, Radio DIC, modelbouw icm munitiekistje)
en wat ik na die tijd nog gedaan heb -en doe- (oa Redactie
Dubbel Vier, Witte Anjer),  maar ik hou het hierbij. Ik kijk terug
op een mooie diensttijd (met goudblauw randje) en draag ik
met trots mijn medailles, V-speld en Witte Anjer.
 
Met blauwe groet,
 
Peter Reijn,
DIC1 post 7-1a,
Kpl1 der Artillerie bd.



Adolf van Nassaukazerne
 
Voor de meeste lezers van Dubbel Vier is de voormalige Adolf van Nassaukazerne bekend terrein. De Adolf van Nassaukazerne
was een van de zestien grensbataljon kazernes die in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd ten behoeve
van het onderbrengen van militaire eenheden voor de versterking van de grensbewaking. Wrang was wel dat na de oplevering
niet de Nederlandse Landmacht maar de Duitse bezetter de eerste gebruiker was van de nieuwe kazerne.
 
Na de oorlog was het 44e Pantserinfanteriebataljon de belangrijkste bewoner van de kazerne tot aan de opheffing in 1992. Het
44e Pantserinfanteriebataljon had de status van VN-bataljon en was door de Koninklijke Landmacht op afroep beschikbaar
gesteld voor de inzet bij VN-missies. Voor de lezers behoeft dit mijns inziens geen verdere toelichting. De geschiedenis van de
vroegere Adolf van Nassaukazerne is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse inzet voor de UNIFIL-missie in Libanon.

Na het einde van de Koude Oorlog werd ook deze kazerne in het kader van de in
krimping van de krijgsmacht en het innen van het vredesdividend begin jaren ne
gentig door Defensie afgestoten. Na de overdracht van de kazerne werd deze tot in
1995 benut voor de opvang van de grote toeloop van vluchtelingen en asielzoekers
uit Oost-Europa.
 
Minder bekend is dat de Adolf van Nassaukazerne in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw mede in gebruik was als oorlogscommandopost voor het Provinciaal
Militair Commando Drenthe. Hiertoe waren onder meer in het stafgebouw een

aantal voorzieningen getroffen voor het aansluiten van telefoonlijnen en was een kamer voorbereid voor het inrichten van een
verbindingscentrum. Ook werd eind jaren zeventig een ASCON-straalverbindingsstation (Automated Switching Communication
Network) ingericht met bijbehorende 96 meter hoge antennemast. Alhoewel dit communicatiesysteem bedoeld was voor het
operationele telefoon- en telexverkeer in bijzondere omstandigheden (oorlogstijd), kon ook in vredestijd gebruik worden ge
maakt van het telefoonnetwerk. De vredestaken van het Provinciaal Commando Drenthe werden, evenals die voor de provincies
Groningen en Friesland, in vredestijd uitgevoerd door het Regionaal Militair Commando in Assen.
 
De bedoeling was om in de jaren tachtig de interim commandopost te vervangen door een op het kazerneterrein te bouwen
beschermd onderkomen (bunker). Door de geopolitieke ontwikkelingen met de val van de muur en het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie werd de dreiging voor een grootschalig conflict met Oostblok aanzienlijk gereduceerd en verviel de operationele
noodzaak voor de bouw van een bunker op de Adolf van Nassaukazerne.
 
De voormalige Adolf van Nassaukazerne is grotendeels afgebroken en op de vrijgekomen ruimte is een woonwijkje verrezen.
Het poortgebouw is als enig gebouw aan de slopershamer ontsnapt en is in gebruik als multifunctioneel dienstverleningsgebouw
met onder meer administratieve bedrijfjes, een tandartsenpraktijk en een praktijk voor fysiotherapie. Het gebouw is bekend
onder de naam ‘De Kazerne’.
 

Pogingen mijnerzijds om aan het gebouw een monumen
tenstatus toe te kennen hebben tot op heden geen resul
taat gehad. Complexe procedures en bureaucratische
processen maken het niet eenvoudig om een monumen
tenstatus te realiseren. Met een informatiebord of -paneel,
waarop in het kort de historie van de kazerne wordt ver
meld, zou een monumentenstatus van het gebouw in mijn
ogen een aanwinst zijn voor de cultuurhistorie van Dren
the. Naast een Rijks- of Gemeentelijke monumentenstatus
is Drenthe de enige provincie die ook een Provinciale
monumentenstatus kent. Wellicht zou in de toekomst met
bijvoorbeeld een crowdfunding actie alsnog een informa
tiebord of paneel geplaatst kunnen worden bij de ingang
van het poortgebouw. Op die wijze zou ook een blijvende
herinnering ontstaan bij de voormalige Adolf van Nassau
kazerne aan het 44e Pantserinfanteriebataljon en de

UNIFIL-missie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw
 
tekst en foto's R.H. Rijntalder, Lkol b.d. VbdD KL
 
 
 
 



Overleden kameraden in 2021

Karel van Orden Richard Arends

Aart van de Rest Marcel Wolterink
Jan de Breet Rien de Bruin
Harry Morsink Gerard Teuwisse

Rob Kneijber Bert de Jong
Eric Mulder Ron de Vos
Cees van Oort Dick Bronder
Cees van Raak Henk van Sandwijk
Jan Boezewinkel (24-12-2020)  

 
Voor zover bekend bij de vereniging. Wij gedenken hen met eerbied, moge zij rusten in vrede.
 

 

(foto: Herman Boon)

Sunset March 13 november 2021
 
Op deze kille zaterdagavond, kort voor zonsondergang verzamelden wij onder de brug “de Oversteek” bij Nijmegen om onze
jaarlijkse traditie - het lopen van de Sunset March - in stand te houden. De Sunset March is een dagelijks gelopen herdenkings
mars om de militairen te herdenken die tijdens de overtocht op deze plaats gesneuveld zijn. In het kader van de operatie Market
Garden moesten zij de brug over de Waal innemen, door in gammele bootjes roeiend de overkant te bereiken. Vandaar de naam
van de brug “De Oversteek”.

Twaalf UNIFIL veteranen en elf familieleden/geïnteresseerden hadden zich onder de brug verzameld, waaronder zelfs een
mindervalide in een rolstoel. Zij werd op de rug van een collega de trap op gedragen en twee anderen ontfermden zich over de

rolstoel. Samen komen we er wel.
We stonden ruim op tijd klaar om de mars te beginnen. Rond 16:52 uur tijdens
de zonsondergang ging de eerste lamp aan op het fietspad op de brug en
begonnen we te lopen, de lampen gaan één voor één aan en wij pasten ons
tempo daaraan aan. Na 48 lampen (elk voor 1 van de gesneuvelden) sloegen
we rechtsaf naar de trap die naar de onderzijde van de brug voert. Uiteraard
is het ook hier mogelijk gemaakt de rolstoel naar beneden te dragen. Onder
de brug aangekomen hebben wij ons opgesteld en zijn afgemarcheerd naar
het monument, waar door iedereen een gepaste stilte in acht werd genomen
uiteraard met de eregroet.
Na het onmisbare napraten is iedereen is daarna op eigen gelegenheid te
ruggelopen over de brug om huiswaarts te keren.
Voor meer info, kijk op https://www.sunsetmarch.nl/ tekst Joop Hoek,

foto Yeb-Jan Joustra





Met zwaard en ganzenveer: de Studentenweerbaarheid
Exercitiegenootschap of studentikoze verkleedpartij?
 
De militairen van 44e Pantserinfanteriebataljon zijn te herkennen aan het blauwe ‘Libanonkoord’. Dit dragen zij op hun dagelijks
tenue. Het Blauw Koord staat voor de militaire pijlers van verbondenheid, samenwerking en doorzettingsvermogen. Voor mij
en vele andere UNIFIL veteranen is deze verbondenheid zeer belangrijk. Het Blauw Koord maakt ons tot een eenheid. Daarmee
benadrukken wij deze onderlinge saamhorigheid.
 
Actief dienende regimentsleden krijgen het fluitkoord pas nadat zij de oefening Blauw Koord met succes hebben afgerond.
Hierbij moeten zij hun fysieke en mentale bekwaamheid tonen. Ook moeten zij laten zien dat zij voldoende kennis van het
verleden van het regiment en zijn voorgangers hebben. Zelf ben ik één van de veteranen die, samen enkele andere UNIFIL ve
teranen, militairen van het Regiment begeleiden tijdens oefening Blauw Koord. Dat er ook de afgelopen oefening Blauw Koord
enkele leden van de Enschedese Studenten Schietvereniging ‘Ares’ mee deden aan de oefening was voor mij bijzonder. Niet
eerder tijdens een oefening Blauw Koord, waar ik bij ben geweest, is dit namelijk het geval geweest. Ook kende ik niet de oorsprong
en het doel van studentenweerbaarheid.
 

Een studentenweerbaarheid is van oorsprong een gelegen
heidsgevechtseenheid (of militie) in Nederland, die uit hoger
onderwijs en universitaire studenten bestond. De Nederlandse
studentenweerbaarheid gaat terug tot in de 17de eeuw en kent
daarmee een rijke geschiedenis. Ook in de 18de eeuw waren er
in meerdere universiteitssteden exercitiegenootschappen en
gezelschappen aanwezig, die zich oefenden in de omgang met
wapens. Geformeerd in zogeheten Jagerscompagnieën werden
ze ingezet tegen een mogelijke aanval van de Fransen. Er werden
zelfstandige compagnieën opgericht, of men werd ingedeeld bij
bestaande schutterijen. De vrijwillig dienende studenten dien
den als flankeurs of jagers. De meest bekende actie van de stu
dentenweerbaarheden was die in 1831 tijdens de Tiendaagse
Veldtocht. Uit deze compagnieën is een aantal hedendaagse
studentenweerbaarheden voortgekomen.
 

De eerste studentenweerbaarheden in Nederland ontstonden als onder vereniging van de studentencorpora (andere soorten
studentenverenigingen bestonden in die tijd niet). De behoefte om zich vrijwillig en praktisch in kunnen zetten voor de gemeen
schap vloeide hieruit voort. Binnen studentenvereniging is dit nog steeds een onderdeel van de ontgroening. In de jaren 1960
werd er door de veranderende tijdgeest anders naar de weerbaarheden gekeken. Binnen de studentenwereld beschouwde men
het nationalistisch en militaristisch karakter van de weerbaarheden niet meer van deze tijd. Er werd door de landelijke Studen
tenraad gepleit voor een uniformverbod, en door anderen zelfs voor opheffing. Er werden echter geen weerbaarheden opge
heven, integendeel. Van origine behoorden alle weerbaarheden als onder vereniging tot een studentencorps. Pas sinds halver
wege de 20ste eeuw kwam hier verandering in. Het ministerie van Defensie besloot dat elke universiteitsstad een eigen studen
tenweerbaarheid mocht hebben. Dit maakte de weg vrij tot het oprichten van weerbaarheden in studentensteden waar zich
geen corps bevond. Tijdens evenementen als Prinsjesdag, de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, staatsbegrafenissen
en in 2002 het huwelijk van prinses Maxima en prins Willem-Alexander vormen leden van de weerbaarheden een afzetting,
gekleed in ceremoniële uniformen, veelal uit de 19de eeuw. Iedere weerbaarheid heeft zekere banden met Defensie, via een
moederregiment dat aan de weerbaarheden de mogelijkheid biedt om bepaalde militaire trainingen te volgen en mee te doen
met schietoefeningen. Zij noemen zichzelf geen militair; zij dragen een ander tenue en dragen/kennen geen rangen. Bij hun
werktenue dragen de leden van studentenweerbaarheden een baret met het baretembleem van de studentenweerbaarheden.
 De titel van het artikel verwijst naar het baret embleem van de studenten weerbaarheid waarop staan een Romeins zwaard en
een ganzenveer gekruist afgebeeld. Het zwaard staat voor strijd en de weerbaarheid van Nederland, de ganzenveer staat voor
de wetenschap Het lag lang in de bedoeling de studentenweerbaarheden op te nemen in de Nationale Reserve. Dat is echter

nooit gebeurd. In de landsverdediging speelden de weerbaarheden geen rol. De huidige
studentenweerbaarheden zijn (sub)verenigingen voor studenten in het hoger onderwijs of
universitaire studenten, die haar leden de gelegenheid bieden om informeel kennis te maken
met verschillende aspecten van de krijgsmacht. Door middel van trainingen en wedstrijden
met de schietsport, exercitie op evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse en het vormen
van de studenten erewachten bij speciale gelegenheden van het koninklijk huis, zoals Ko
ninklijke huwelijken, inhuldigingen en regeringsjubilea.
 

Vroeger werd je lid om je te bekwamen in het duelleren. Dat was toen nog erg actueel: geschillen werden met een duel opgelost.
Het duelleren behoort nu tot het verleden, evenals het bijdragen aan 's lands weerbaarheid. Heden te dage worden studenten



lid omdat ze het leger en de technische apparatuur van de krijgsmacht interessant vinden. Voor defensie zelf lijkt een andere
doel ten grondslag te liggen aan verbondenheid met studentenweerbaarheid. Met een vwo-, hbo- en wodiploma kun je bij
Defensie Officier worden. Maar deze doelgroep is nauwelijks bekend met Defensie als werkgever. Uit een onderzoek uit 2018
blijkt dat blijkt dat slechts ongeveer een kwart van de hoger opgeleiden dit weet. Het aanhalen van de banden tussen studenten
en defensie, en informeel kunnen kennismaken met de krijgsmacht is dus zeker in het belang voor de krijgsmacht.
De Enschedese Studenten Schietvereniging Ares, kortweg ‘Ares is dé studentenschietvereniging van Enschede en tevens één
van de sub verenigingen van het DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’. De oprichting van Ares dateert van 27 maart 1998. Niet veel
later werd de schietvereniging door Defensie erkend als de tiende en laatste studentenweerbaarheid van Nederland.

 
De verbondenheid tussen de UNIFIL veteranen is groot, ook met hen die in Libanon het
leven hebben gelaten. De onvoorwaardelijke kameraadschap zorgt ervoor dat zij nooit
van hen gescheiden kunnen worden. Het Blauw Koord staat als symbool voor de verbon
denheid van het 44e Painfbat RI PJWF met de UNIFIL veteranen. De leden van de Ensche
dese Studenten Schietvereniging ‘Ares’ die het Blauw Koord nu, maar mogelijk ook in het
verleden, uitgereikt hebben gekregen zijn daarmee verbonden met de UNIFIL veteranen.
Zonder verbondenheid immers is het Blauw Koord slechts een touwtje met een blauwe
kleur. Maar hoe ziet die verbondenheid er dan uit? En belangrijker nog, ervaren de stu
denten deze verbondenheid eigenlijk wel? Op de website van Ares wordt zelfs niets ver
meld over het moederregiment het 44e Painfbat Regiment Infanterie Prins Johan Willem
Friso.

In contact met de Enschedese Studenten Schietvereniging
‘Ares’ geeft het bestuur aan dat zij de oefening Blauw Koord als
zeer bijzonder hebben ervaren, juist door de aanwezige UNI
FIL-veteranen. Met het vertellen van hun verhaal en de uitrei
king van het Blauw Koord zijn de leden van de Enschedese
Studenten Schietvereniging ‘Ares’ deelgenoot geworden van
hun historie en is de symbolische waarde van het Blauw Koord
duidelijk op hen overgebracht. Leden van Studenten vereni
ging worden al snel bijgebracht dat een studentenweerbaar
heid zich niet enkel als profiteur op kan stellen richting Defen
sie en geeft het bestuur aan het van belang te vinden om terug
te geven, onder andere in de vorm van het paraat staan wan
neer er ondersteunend personeel nodig is bij oefeningen,
deelname aan herdenkingen en andere plechtigheden zien zij
als belangrijke taak.

De leden van Ares met Blauw Koord op een CV90 van 44 PAINFBAT

Een verbintenis met de UNIFIL-veteranen biedt de Enschedese Studenten Schietvereniging ‘Ares’ een nieuwe dimensie waarin
zij ervaringen hopen op te doen naast een kans om weer iets te kunnen betekenen voor Defensie en de veteranen gemeenschap.
Deelname aan de oefening is zo niet alleen een springplank voor intensiever contact met het moederregiment gebleken, maar
opent wat het bestuur betreft de mogelijkheid voor een waardevolle band met de UNIFIL-veteranen. Het bestuur van de En
schedese Studenten Schietvereniging ‘Ares’ geeft in een e-mail aan graag met de Nederlandse UNIFIL Vereniging in contact te
willen om het over de invulling van deze verbondenheid te hebben. Het bestuur van de Enschedese Studenten Schietvereniging
‘Ares’ voegt zelfs daad bij woord en doet enkele concrete voorstellen.
 
Samen herdenken
E.S.S. Ares legt elk jaar op 4 mei een krans met haar leden tijdens de dodenherdenking in het Volkspark van Enschede. Een
(delegatie) van Ares kan tevens een krans leggen bij de plek op de Johan Post kazerne, om in aanwezigheid van UNIFIL veteranen,
extra waarde te geven aan ook deze herdenking.
 
Veteranencafé
De studentenweerbaarheid is een subvereniging van een studentenvereniging welke beschikt over een eigen kroeg aan de
Oude Markt van Enschede. Het bestuur geeft aan dat deze locatie een goede locatie is om samenkomsten van veteranen uit
Twente plaats te laten vinden. Het bestuur wil graag meewerken aan het opzetten van een platform om veteranen met elkaar
in contact te laten komen in een gezellige sfeer.
 
Wandelactiviteiten
Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse is al kennis gemaakt met de UNIFIL wandelvereniging. Ook voor de Studenten Schietvereniging
‘Ares’ is de Nijmeegse vierdaagse een belangrijk evenement. De studentenweerbaarheid staat open voor gezamenlijke deelna
me aan (oefen)tochten in voorbereiding op de Nijmeegse vierdaagse. Zij zijn zeker bereid ook iets organiseren in het mooie
Twente.



Blauw Koord
Het bestuur van de Studenten Schietvereniging ‘Ares’ ziet
deelname aan de oefening Blauw Koord, wat het bestuur be
treft een vaste activiteit voor nieuwe leden van Ares. Met de
Overste Bachrach en Adjudant Eising is deze recente deelname
besproken en ook zij geven aan dat de E.S.S. Ares binnen toe
komstige edities ook aanwezig zal zijn. De voorstellen van het
bestuur van de Enschedese Studenten Schietvereniging ‘Ares’
geven zeker duidelijk aan dat zij de verbondenheid zoeken met
de UNIFIL veteranen en doen daar enkele zeer indrukwekkende
voorstellen in naar het bestuur van de Nederlandse UNIFIL
Vereniging.
 
Hoewel ik het contact met het bestuur van de Enschedese
Studenten Schietvereniging ‘Ares’ als integer heb ervaren en
overtuigd ben van hun wens naar verbondenheid, merk ik toch
dat ik gevoelsmatig moeite blijf houden met de uitreiking van
het Blauwe Koord aan studenten. Het koord wat wij ooit uitge
reikt kregen als symbool voor onze inzetbaar voor vrede en
veiligheid in de wereld, namen wij mee naar Libanon. Het is een
belangrijk symbool voor de verbondenheid van het 44e
Painfbat RI PJWF met de UNIFIL veteranen. Wellicht zijn er an
dere mogelijkheden die juist de nadruk kunnen leggen op de
verbondenheid van het 44e Painfbat RI PJWF met de Ensche
dese Studenten Schietvereniging ‘Ares’.
 
René Nuchelmans
Post 7-18 & 7-1B 2 e peloton C-Compagnie; 1982
(foto's bij dit artikel: via Ares en de NUV) 

Foto's bij dit artikel: Herman Boon

Oefening Blauw Koord 
De week van 26 oktober was de regimentsweek van het RI Prins Johan Willem Friso.
Met het blauwe koord (fluitkoord) als rode draad.
Ongeveer 50 nieuwe militairen zijn die week ingewijd in de traditie van het JWF.
Dinsdag en woensdag liepen ze het Blauw Koord een oefening van meer dan 30 ki
lometer met fysieke elementen, waarbij ze posten aandeden waar vragen werden
gesteld over de geschiedenis van het regiment. Unifillers vormden een deelnemen
de eenheid. 
Deze  keer waren de Unifillers Joop Hoek, Herman Boon, Hans Pot, Fred van der ploeg,
René Nuchelmans weer van de partij,  aangevuld met Louis Breustedt en Hans
Dijkstra.  Louis was speciaal gekomen, omdat zijn neef deel uitmaakt van de groep
nieuwe militairen. Zoals altijd werd nu ook weer verwacht dat wij een actieve rol naar
deze jonge nieuwe militairen gingen vervullen. Mijn groep bestond uit negen jonge
militairen, allemaal even afgetraind en fanatiek. Gaandeweg de ochtend leerden we
elkaar beter kennen en ontstonden er interessante gesprekken. Mijn meerwaarde
werd bij de eerste post al duidelijk door UNIFIL vragen te beantwoorden. Later op de
dag werd dan ook herhaaldelijk HANS ! geroepen als ze weer vragen moesten beant
woorden . De sfeer was goed en dat maakte ook dat ik de fysieke inspanning kon
leveren. Maar s’avonds om 12 uur na ongeveer 30 km was de pijp leeg en heb ik me
naar de kazerne laten brengen. De groep vond het al heel wat dat ik zover gekomen
was en had dan ook alle begrip. De laatste 6 km hebben ze zelf volbracht.
 Na een nacht in het bos hebben we ze daar s ochtends weer opgehaald en zijn lopend
achter de witte YP naar de appelplaats gegaan, waar de afsluitende ceremonie werd
gehouden. Mooi was het dat Louis door de commandant naar voren werd geroepen
om aan zijn neef het eerste Libanon koord uit te delen. Nadat door ons de overige
koorden waren uitgedeeld werd geproost met de regimentsdrank: Weduwe Joustra,
dé Friese Berenburg. Als dank kregen we de nieuwe patch van het 44e. Alleen te
krijgen als je als veteraan meeloopt.
Joop Hoek: ”Unifillers hebben zich weer van hun beste kant laten zien”. En zo is het.
 
Hans Dijkstra



Demonstreren grondrecht, maar als veteraan, in uniform?
 
(Erik Kuiper) Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, de ‘veteranen’ die zich met baret en in uniform bij Corona-demonstraties
opstellen ‘in het gelid’ tussen de demonstranten en de politie, danwel de ME.
Afgelopen 3 oktober waren UNIFIL veteranen in oud-groen te zien, die deel uitmaakten van dat gelid. Tevens reed bij die de
monstratie in Amsterdam zelfs een witte UNIFIL YA-126 mee. En onlangs bij het Utrechtse veganistische restaurant Waku Waku,
dat op last van de burgemeester werd gesloten vanwege het overtreden van
de Corona-regels, waren ook Unifillers in oud-groen gestoken.
Vooropgesteld: we zijn als veteranen allemaal weer burger geworden, maar
met een bijzondere achtergrond en zel fs een status. Die van veteraan.  Bur
gers met ieder hun eigen mening, over van alles, de laatste tijd vooral over
Corona en vaccinaties. Soms lijnrecht tegenover elkaar.
 
Wat bezielt de veteranen en oud-militairen van ‘In het gelid voor vrijheid’ om zich wel als veteraan  te manifesteren?
 
De UNIFIL vereniging wordt door leden benaderd over wat zij er van vindt en of de vereniging een standpunt wil innemen in
deze. Er komen kritische, afkeurende geluiden binnen: waarom als veteraan, waarom in uniform? Het wordt wel gezien als ve
teraan onwaardig, misbruik van status en uniform, en dat ‘In het gelid voor vrijheid’ uitstraalt op de hele populatie veteranen.
Het Veteranenplatform heeft haar standpunt ingenomen:  
‘Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het Veteranen Platform
distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.'
 

Het initiatief is ontstaan, doordat veteranen zijn getroffen door
de recente politie-inzet in Amsterdam tijdens een Coronade
monstratie. Over en weer werden rake klappen uitgedeeld,
door dit politieoptreden zijn de initiatiefnemers getriggerd om
als veteranen een beschermende haag te gaan vormen tussen
politie en demonstranten, om zo ‘de vreedzame demonstran
ten te beschermen tegen geweld van overheidswege’. De-es
caleren is de boodschap. Zij geven aan niet te demonstreren
en er vreedzaam te staan voor de vrijheid, de vrijheid van me
ningsuiting en demonstratie. Zij doen dat in onvolledig militair
tenue.
 
Als voorts de politie van hogerhand de opdracht krijgt om in
te grijpen, dan neemt het gelid de houding aan en brengt de
agenten een eregroet om zo te trachten hen te beïnvloeden.
Het is al voorgekomen dat leden van het gelid klappen hebben
gekregen, zijn opgepakt en in een cel terecht gekomen.
 
De media is er in ieder geval vervolgens bovenop gesprongen
en spreekt steevast van ‘de veteranen’ die zich na het vervullen
van hun diensttijd inzetten voor de vrijheid en het recht op
demonstratie. Het zijn overigens niet allemaal veteranen in het gelid. Oud-militairen en voormalig dienstplichtigen sluiten zich
aan. Maar wat betreft de beeldvorming over veteranen in de maatschappij is de toon dan al gezet. De publieke opinie is wat dat
betreft snel gevormd.
Er is een website aangemaakt ‘In het gelid voor vrijheid’, waar het optreden wordt toegelicht.
 
“Enerzijds is er het recht op demonstreren, je mag demonstreren. Dat is vrijheid. Anderzijds staan wij achter de democratisch gekozen
overheid en daarmee achter de politie. Iedereen moet zelf weten wat hij doet; als je dat doet als UNIFIL veteraan, dan gaan mensen
denken dat alle UNIFIL veteranen daar achter staan.” Hetzelfde geldt voor het laten meerijden in de demonstratie optocht van
duidelijk herkenbare witte UN voertuigen.”In die zin conformeert de vereniging zich aan het standpunt van het Veteranenplatform.,
waarbij het bestuur nog nadrukkelijk wil aangeven, dat het niet gewenst is dat kleding of logo’s van de vereniging gebruikt worden. 
Daarmee zou immers de suggestie gewekt kunnen worden, dat de vereniging achter deze actie van veteranen staat.” aldus voorzitter
Jack Boerma.
 
Achtergronden:
www.veteranenplatform.nl
www.inhetgelidvoorvrijheid.nl







Van Loek Penders ontvingen wij, naar
aanleiding van de oproep om foto's van
onze Libanontijd, foto's uit de begintijd
in 1979 van Dutchbatt. Loek was één van
de kwartiermakers van het Verkennings
peloton en is daarna als verkenner op
Post 7-7 gelegerd geweest.
 
Deze foto's geven goed de omstandighe
den weer van de eerste Nederlandse
Unifillers.
Onze dank aan Loek voor het inzenden.

De boogtenten op Post 7-7 in de begintijd van Dutchbatt - februari-maart1979. Het was zeker niet altijd mooi weer, zonnebrand en 'surfen' in
Libanon. Het laat zich eenvoudig raden hoe het er binnen in de boogtenten uitzag. Personeel van Dutchbatt verbleef soms maanden in boogtenten.

Het roadblock Post 7-7 is net ingericht, aan het begin van de Road under Construction. Een
voertuig wordt staande gehouden en onderzocht.

Grote foto middenpagina
Schietoefening met de TOW YP's van de Paostcie, nabij Haris, voorjaar 1981. Ongeveer 1 jaar na de eerste en voor  de Landmacht
enige operationele inzet van de TOW's bij de handelingen rond AT Tiri. Op deze foto duidelijk de verbeterende (weers-) omstan
digheden in het voorjaar, alsmede het groen en de bloemen. (foto: Erik Kuiper)
Heb jij nou nog zo'n bijzondere Libanonfoto voor de middenpagina? Scannen op minimaal 5 Mb !! en zend je foto in op redac
tie@unifilvereniging.nl. Wie weet, zie je hem teug als middenpagina.



De webshop laat weten, dat de bekende
UNIFIL polo en sweater weer voorradig
zijn in de maten XL en XXL. Kijk voor deze
artikelen en andere op de website van de
vereniging www.unifilvereniging.nl/webshop
 
Zeker uw bezoek waard !

Redactienieuws
We zijn blij met de diverse inzenders van artikelen en foto's ten behoeve van deze editie, waarmee het echt óns blad wordt.
 
Paar dingen: - Ron Visser attendeerde ons erop, dat de foto van generaal Erskine op medal parade in Haris in de vorige editie
niet uit 1981 was, maar uit 1980. Bij deze rechtgezet, met dank aan Ron.
 
- graag uw adreswijzigingen richten aan secretaris@unifilvereniging.nl, de redactie kan hier weinig mee dan weer doorzenden.
 
- de Dubbel Vier wordt doorgaans goed gelezen. Wij ontvingen bericht van Scale Models for Vets (SMfV), dat zeker twee
Unifillers zich aangesloten hebben na het artikel in de vorige D4.
 
- de redactie wens u prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Aan deze editie werkten mee: C-44 PAINFBAT, Henri
Clausen, René Nuchelmans, Rob Rijntalder, Peter Reijn, Ronald Kon, Gerard van Leeuwen, Joop Hoek, Hans Dijkstra, Nico Bobel
dijk, Loek Penders, Jack Boerma en Erik Kuiper. ONZE vereniging, ONS blad.

Nieuws van de webshop

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

(advertentie)
 



Met het interview met Ronald Kon starten we een serie over de/onze tolken in Libanon, verzorgd door Gerard van Leeuwen

Tolking Heads
 
“Alle stations, hier 9T”: Ronald E. Kon (1954) haalt kleurrijke herinneringen op aan zijn UNIFIL-tijd
 
Op weg naar de militaire begraafplaats ontmoet ik, Gerard van Leeuwen, voor de laatste details van onze interviews, Ronald.
Dankzij mijn KaKo-training weet ik het verscholen adres te vinden. Op een zaterdagmorgen vol herfstige windvlagen, onder het
genot van een kopje koffie met de verplichte vlaai, op gepaste afstand binnen bij hem thuis, aan een doodlopend weggetje met
royaal uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland komen de herinneringen aan het Zuid-Libanese heuvelland nogmaals boven.
Dat doodlopende weggetje biedt toch nieuwe perspectieven, zo blijkt:
“Ja, Gerard, als je me vraagt welke herinnering aan Zuid-Libanon als eerste bovenkomt, en waarom ik daar eigenlijk naar toe was
gegaan, dan is dat: ‘Wat was ik toen groen!’
 
Het “waarom” is misschien nog crucialer dan die kleur. Mijn interesse voor de Arabische wereld ontstond in 1970 op de middel
bare school, maar is tamelijk banaal: ik zong bij muziekonderwijs het liedje “Zeg, ken jij de mosselman? [Die woont in Scheve
ningen]” balorig als “Zeg, ken jij de muzelman?”. “Muzelman” was destijds de verouderde term voor moslim. Ik moest toen nog
leren dat niet alle Arabieren moslims zijn en niet alle moslims Arabieren. Ik had op school al wel twee jaar Bijbels Hebreeuws
geleerd, een zustertaal van het Arabisch. De keus om in 1972 in Amsterdam dan ook Arabisch en Hebreeuws te gaan studeren
was toch opvallend als je bedenkt dat de oliecrisis van 1973 door de OPEC-prijsverhogingen nog moest plaatsvinden.”
 
  Maar, Ronald, je keuze voor het Nederlandse leger als “Tango

Arabisch” ligt daarmee nog niet meteen voor de hand: hoe ben
je dáártoe gekomen?”
 
“Dat klopt, Gerard. Je vraag geeft me een aanzet om dat stuk
van mijn leven voor een eigen komend boek over Libanon nog
eens goed gedocumenteerd op een rijtje te zetten.
 
Voor nu dan maar een voorschotje: na mijn studie met veel
verblijven in het Midden-Oosten (waaronder een half jaar in
1977, en een jaar als beursstudent in Cairo, 1980-1981) kwam
uiteindelijk mijn tour of duty: vanaf oktober 1983 werd ik, voor
inzet in het kader van UNIFIL, blauw. Ik had in dezelfde colle
gebanken gezeten als een aantal andere arabisten die naar
Libanon waren geweest (alleen maar Tango’s, geen Tanga’s),
en dat werkte aanstekelijk. Ik begon bij de Stay Behind Force,
diende vervolgens bij DIC I en, na een overgeslagen rotatie,
eindigde ik met nog een aantal maanden inzet bij DIC II (tot juli
1984). Vanaf begin 1984 had ik met mijn collega Rolf van Uye
met zijn lange staat van dienst [zie foto 1] de taken voor de
binnen- en de buitendienst in Majdal Zun en wijde omgeving
kunnen verdelen. We beschikten over goede archieven en
dossiers, aangelegd door voorgangers en voor opvolgers. Eén
ding was al snel duidelijk geworden: “tolk” was een magere
beschrijving van wat we dag in dag uit deden. Achter de “I” van
“acting MIO” ging in elk geval meer schuil dan een afko voor
“informatie”: het was “inlichtingen” en “intelligence” wat de
klok sloeg. Ook werd het steeds duidelijker dat Libanon, waar
UNIFIL het gezag vertegenwoordigde of dat moest herstellen,
geen eenheidsstaat was, maar dat de lokale machthebbers die
er nog waren zich beperkten tot hun Franstalige Mont Liban,
met Zuid-Libanon als een soort vergeten achterland met si
naasappelplantages.”
 

“OK, als “tolk” (toch nog maar even voor het gemak!) ben je betrokken geweest bij conflicten, welke hiervan zijn je het meeste
bijgebleven, Ronald?”
 
“Wie zich interesseert voor vrede en veiligheid kan niet om Defensie heen, en kan, zoals je weet, Gerard, in het gebied van inzet
het risico op een confrontatie lopen. Voor mij was dat een close encounter met de lijfwacht van de Libanese ambassadeur in



Duitsland, een uit de familie Khalil, die even op bezoek was in zijn vaderland, en wel in onze AO. Dat gezelschap hield zich op
langs de Coastal Road bij restaurant Al-Amiriyya (van Sjarif, tegenover 7-18). Ik meende er goed aan te doen om de lijfwacht te
verzoeken zijn wapen in te leveren: de rules of engagement van UNIFIL schreven dat nu eenmaal voor, ik hoefde niet naar mijn
LiBoZa te reiken om de geweldsinstructie er nog eens op na te slaan. Zijn antwoord was een stap terug op de Coastal Road, het
doorladen van zijn wapen, dat op mijn slaap zetten (geen sprake van anderhalve meter afstand!), en vragen of ik met mijn verzoek
serieus was geweest. Er ging enige overtuiging uit van zijn wedervraag, ik verschoot vermoedelijk even van kleur (bleek?) en dat
wapen is niet in beslag genomen … In mijn functie als kenner van de lokale taal en cultuur stond ik mijn Alfamannetje natuurlijk
gelukkig wel.
 
Maar voordien had Zuid-Libanon natuurlijk zijn schoktest al gehad, was niet geslaagd, maar wel doorgegaan naar de volgende
ronde: zware explosies in Beiroet (23-10-1983) en Tyre (04-11-1983: Tyre Barracks kon je sindsdien beter spellen als Tear Barracks):
explosies met grote aantallen slachtoffers die wereldgeschiedenis zijn geworden. We zagen nadien de deployment van de
Fransen in UNIFIL-gebied: dit waren hún “jours de colère”. We konden voetstoots (we waren tenslotte infanteristen) aannemen
dat het hier niet bij zou blijven. Het was ook mijn zelfsturende taak ontwikkelingen als deze minutieus te volgen en erover te
rapporteren, in eerste instantie aan mijn commandant de majoor Ferry Tummers en aan de kapitein Ferry Mugie. Mondeling en
schriftelijk (MIO-rapportages, SMIO-rapportages, InfSums, ShootReps en SitReps) zetten de drukgolven van mijn informatie zich
nadrukkelijk als rimpelingen, via Naqoura, naar hogere kringen door.
 

Met werk als het inhuren van een kapper voor op HQ (een man met een crimineel verleden:
een moord), het vertalen van lokale contracten en verspreide pamfletten uit het Arabisch,
het aantreffen van een handgranaat in een geparkeerde sloopauto, een schietincident in
het Paradijs, de doorboorde voorruit van de UNIFIL 1154, ontmoetingen met waarnemers
van de Observer Group Lebanon (OGL), bezoekende Nederlandse parlementariërs en di
plomaten (zoals Henriëtte Leijten, met wie ik in 1977 al een half jaar op studiereis door het
Midden-Oosten was geweest), ontmoetingen met lokale journalisten en sji’itische politici
als Hasan Nasrallah en Mohammed Husayn Fadlallah, maar ook Nederlandse journalisten

als Jan Keulen, was er “never a dull moment”.
Op zeker moment ben ik ook begonnen om via de radio lessen Arabisch te geven, zodat de manschappen hun eventuele isole
ment ook op die manier konden doorbreken. Mijn gedachten gingen dan ook regelmatig uit naar de jongens die de posten niet
of nauwelijks af kwamen, en daardoor maar een fragmentarisch beeld hebben kunnen opbouwen van de regio waar ze zo
voortreffelijk hebben gediend. Ik herinner me mijn chauffeur Rob Kosters heel goed, zoals hij alert een dreigend wapenincident
heeft weten te voorkomen. Kameraden zoals hij konden regelmatig met me mee het veld in. En ’s avonds, in de manschappen
bar of onder de collega-officieren, was het steeds geanimeerd. En dan die regelmatige blauwe hap …!, of een optreden van
Michael Robinson …! Daarnaast mogen zeker ook de gewone sji’itische Libanezen, de Mitwali’s, niet vergeten worden die niet
als individu maar alleen als anonieme massa’s de pers halen. Ze stelden het grootste vertrouwen in onze aanwezigheid. Dat geldt
minder voor de “loose cannons”, desperado’s en collaborateurs, die ook in de UNIFIL AO rondliepen.

Voor onszelf als Nederlandse vredeshandhavers waren de volgende momenten toppunten:
 
Op 13-03-1984 het bezoek van Brian Urquhart, op 15-03-1984 onze Medalparade, op 20-03-1984 de Infantry Run, op 22-03-1984
het bezoek van Force Commander O’Callaghan, op 04/05-04-1984 kregen we Bgn Gilissen, sous-chef operatiën, en Bgn Herweij
er op bezoek, en op 13/14-04-1984 IGK Lgen De Geus.”
 
“Ronald, als je terugkijkt: wat heeft je uitzending als 9T Arabisch voor het Nederlandse leger je gebracht?”
 

“Allereerst hoop ik dat mijn inzet ook iets heeft opgeleverd voor Defensie, Gerard. Mijn gezindte was
inmiddels door mijn werk voor Defensie haast automatisch behoorlijk oranje geworden (op 04-05-2009
en 04-05-2012 stond ik in de erecouloir voor HM de Koningin op de Dam in Amsterdam t.g.v. Doden
herdenking). En verder: ik heb heel veel interessants meegemaakt waarvan je voor uitzending het
bestaan niet vermoedde. Ik had vanuit mijn functie al wel een ruime blik op het wereldgebeuren
ontwikkeld, maar de detaillering in de AO –wat gebeurde daar, wat gebeurde er in Zuid-Libanon als
geheel, hoe paste dat in het Libanese en het grotere Middenoosterse plaatje, wat deden de wereld
machten met onze informatie: je ontwikkelde nog meer begrip voor de internationale machtsverhou
dingen. De vondst van een Iraanse affiche gaf ook ineens een andere invalshoek op wat er direct om
ons heen gebeurde. Dat er een radicalisering van de gematigde sji’itische Amal-beweging (denk aan
“onze” Hasan Taqi) aan de gang was, werd toen nog tastbaarder duidelijk. Collega Ferdinand Smit heeft
daar nog een proefschrift over geschreven, dat hij zelf helaas niet meer heeft kunnen zien of verdedigen
doordat hij in West-Afrika is vermoord. Maar ook zag ik dat de Zuid-Libanese muren onheilspellend

konden spreken: “Samenwerking met de Israëli’s is verboden”, zo viel er in Tyre te lezen.
 



De ogen van de geestelijke leider Musa al-Sadr (opgeleid in Iran) keken me overal
aan, zijn silhouet (want meer rest er niet van hem, nu hij als “martelaar” van de aard
bodem verdwenen lijkt) was niet weg te denken uit de propaganda en uit de ge
meenschapshuizen (de husayniyya’s), en ik zag hem op de kalenders
van de Amal-beweging. Maar ook rechtse maronitische (christelijke)
groeperingen uit het gebied om de bovenposten lieten van zich
horen: met de informanten van de zogenaamde Wachters van de
Ceders heb ik zeker 4 boeken in het Arabisch over hun –o.a. sterk
anti-Palestijnse- ideeën doorgenomen . Ook het “zogenaamde”
South Lebanese Army van Haddad, en later Lahad, hield me bezig.
 
En toen was daar, na mijn rotatie, en na mijn bijwonen van de uitreiking aan UNIFIL
van de Carnegie Wateler Vredesprijs 1986 op het Haagse Vredespaleis, ook nog de
Nobelprijs voor de Vrede 1988 [zie foto 6], met aanvankelijk grote zwijgzaamheid en
ingehouden ruchtbaarheid door Defensie ontvangen. In de 2de druk van de publi
catie Nobel op de kaart. Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars van
vroeger en nu van Van Calmthout en Reumer (Uitgeverij LIAS 2017) heb ik de nodige
aandacht voor de uitreiking van de welverdiende DIN (Draaginsigne Nobelprijs
VN-Militairen) weten te creëren (pp. 148-153). Al eerder had ik door middel van foto’s
en een interview mee mogen werken aan Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse
deelname aan UNIFIL 1979-1985 van (Boom 2004) van het Instituut voor Militaire
Geschiedenis.

Ruim na terugkeer uit Libanon ben ik met het oog op deelname als functioneel specialist aan CIMIC (Civil Military Cooperation)
bevorderd tot overste (26-04-2004). Maar op zeker moment volgt dan toch het eervol ontslag door (toen nog) Hare Majesteit:
geen “woodland”, “desert”, “forest” of “jungle” meer, maar op den duur alleen de naderende camouflage van de grijze oude dag.
Maar er is ook gewoon tijd gekomen om een wandeling te maken op Veteranenlandgoed Vrijland bij Schaarsbergen.”
 
“Ontspannen anekdotes: zijn die er ook te vertellen?”
 
“Jazeker, Gerard. Een topper die ik al eens heb laten noteren (Checkpoint 9 (2008)) is dat ik in het vroege voorjaar van 1984 via
de radio werd opgeroepen door de niet-bestaande “9Brandpunt” die met mij als “9Tango” in gesprek wilde komen. Het bleek
om een oud-studiegenoot uit Amsterdam te gaan die inmiddels in het Israëlische leger diende: hij wilde wel eens bijpraten!”
 
“En na Libanon, hoe is je carrière nadien verlopen?”
 
“Na 1984 heb ik dynamisch Zuid-Libanon ingeruild voor de statische loopgraven van de ambtenarij: ik ben aan de Universiteit
Leiden komen werken, bij de afdeling Arabisch. Tussendoor heb ik daarnaast ook nog aan de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt
en aan de Universiteit van Amsterdam waar ik was opgeleid. Ik ben in de gelegenheid geweest om voor allerlei doelstellingen
en projecten veelvuldig naar het Midden-Oosten te reizen (vooral Jemen), en op te treden in radio- en tv-programma’s gewijd
aan het Midden-Oosten. En een mens schrijft nog wel eens een stukje, ook voor de militaire bladen. Ik ben –na mijn pensionering
in 2020- redacteur gebleven van een wetenschappelijk vaktijdschrift. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van een website gewor
den die zich bezighoudt met berichtgeving over en analyses van het Midden-Oosten: www.fanack.com. Onze stukken daarop
staan in het Engels en het Arabisch. In dat kader ben ik regelmatig in Qatar.

Ronald Kon bij de uitreiking van het draaginsigne Nobelpijs, Doorn 2015
 

In mijn universitaire werk heb ik veel colleges mogen geven
over (de geschiedenis van) het moderne Midden-Oosten,
waaronder over de genoemde Wachters van de Ceders en de
sji’a, gewezen op de archieven van het Moshe Dayan Center for
Middle Eastern and African Studies in Tel Aviv, en stages mogen
begeleiden van studenten op het UMAM Documentation &
Research in Beiroet. Dit documentatiecentrum met o.a. een
enorm archief over de Libanese burgeroorlog is in 2004 opge
richt door Lokman Slim, die helaas dit jaar is vermoord (https://
en.wikipedia.org/wiki/Lokman_Slim). Daarnaast is de Arab
Image Foundation van groot belang.



Mijn bijdrage aan De Achterbanier van december 1983 begon ook met: “Alle stations, hier 9-T”. En nu, 38 jaar later: door de vele
wasbeurten waarmee we de navertelde herinneringen fris wilden houden zijn die hier en daar sleets geraakt, vervaagd, vergeeld,
verschoten, verkleurd, en rest ons alleen nog het UNIFIL-blauw … Onze reünies en feestelijke diners, zoals onlangs nog van 44
PaInfBat RI PJWF, zorgen gelukkig steeds weer voor een opfrisbeurt.”
 
 
Leestips:
Eildert Mulder, Pratend voorwaarts. Een Nederlandse militaire tolk in de chaos van Libanon (Zoetermeer: Meinema 2010).
Ferdinand Smit, The Battle for South Lebanon. The Radicalization of Lebanon’s Shi’ites 1982-1985 (Amsterdam: Bulaaq 2000) +
mijn bespreking daarvan in Militaire Spectator 170 (6), 2001, pp. 340-342.
Robert Fisk, Pity the Nation. Lebanon at War (Oxford: Oxford University Press 1992).
Augustus Richard Norton, Amal and the Shi a. Struggle for the Soul of Lebanon (Austin: University of Texas Press 1987).
 
Zoektips:
Archives Portal Europe/Ministerie van Defensie, Contactbureau Vredesmachten:
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/2.13.213
 
Nationaal Archief in Den Haag:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.213
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.13.213
UMAM Documentation & Research in Beiroet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Umam_Documentation_%26_Research
 
Arab Image Foundation in Beiroet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Image_Foundation
 
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies in Tel Aviv:
https://dayan.org/
 

Libanon nu: Part zorg en Baytna Baytak
 
(Henri Clausen) Zoals aangekondigd in de vorige editie van de dubbel 4 is er door
PART zorg op zondag 3 oktober een sponsorloop met Libanese lunch georganiseerd
om geld op te halen voor Libanon. Met deze actie en ook de bijdragen die van jullie
zijn gekomen is er meer dan 6,500 dollar opgehaald. Deze zijn inmiddels goed terecht
gekomen bij stichting Baytna Baytak. De missie van Baytna Baytak, wat 'mi casa es su
casa' betekent, is om de Libanese gemeenschap te ondersteunen in onderdak en een
veilige plek te bieden in de moeilijke tijden die zij doormaakt. Het is moeilijk voor te
stellen, maar fantastisch wat wij hebben kunnen betekenen voor zoveel mensen met
een relatief klein bedrag. De woorden bij ontvangst van de donatie zeggen genoeg;

'We received your amazing gifts, and the donations. 
Your support is essential to our work, and seeing the pictures of the run, and the Lebane
se lunch that was done was so overwhelming and heart warming. 
The creative ways you are fundraising are greatly appreciated.' 

Het geld dat is opgehaald door collega’s, kennissen, vrienden en familie van PART
zorg is gebruik om de volgende zaken te realiseren zoals ook terug is te zien in de
afbeeldingen. 
- Er is een pop-up kamp gecreëerd voor de kinderen van de families die slachtoffer
zijn geworden van de explosie;
- Er is medicatie medische apparatuur aangeschaft voor zorgbehoevende met coro
na;
- We voorzien families van hun maandelijkse levensonderhoud behoeften voor wie
slachtoffer zijn geworden van de explosie. 
Tot slot worden de restanten van de donaties gebruikt om het werk van Baytna Bay
tak in de breedste zin van het woord voort te zetten en de opvanghuizen winter
klaar te krijgen.
 



“Een YP!” is een veel gehoorde opmerking onder UNIFIL-veteranen op het moment
dat hun oog valt op één van deze mooie voertuigen die nog in ons land aanwezig
zijn. Zo’n reactie geeft duidelijk weer welke sterke verbondenheid de mensen nog
steeds voelen met de voertuigen die deel uitmaakten van ons dagelijks leven tijdens
de uitzending in Libanon. Uiteraard gaat het niet alleen om de YP 408, maar ook om
de andere bekende voertuigen die bij Dutchbatt in gebruik zijn geweest.
 
Bij de aanblik van deze voertuigen is het bijna standaard dat mannen even terug
dromen naar het verleden. Al snel volgen de vele nostalgische verhalen, de techni
sche details, gevolgd door een vlugge aanraking van het oude metaal en het omhoog

steken van de neus in een poging een vleug van de typische geur op te vangen. Bij het horen van het geluid van de motor is het
plaatje bijna compleet. Bijna…. want het ontbreekt er nog nét aan dat we onszelf terug vinden op een slecht berijdbaar pad in
het Libanese binnenland of ergens op de kustweg. Of .. voor de niet-veteranen:  in een groen voertuig in Vogelsang, Sennelager
of op een Nederlands oefenterrein.
In Nederland is een grote hoeveelheid historische militaire voertuigen aanwezig. Vele van deze voertuigen worden gekoesterd
in particulier bezit of in een stichting. Daarnaast is een verzameling voertuigen ondergebracht bij de Rekwisieten Commissie
Koninklijke Landmacht (RCKL). De naam zegt in feite genoeg, het is een deel van de KL, en de voertuigen zijn daarom voorzien
van militaire kentekens.

RCKL is opgericht om het gat op te vullen tussen het moderne
operationele materieel van de KL en de voertuigen die stil staan
in een Defensie museum, Historische Collectie, Traditiekamer
of als poortwachter. Deze invulling is noodzakelijk om voorma
lig KL materieel te kunnen presenteren tijdens herdenkingen,
veteranendagen, Defensiedagen, e.d. . Dit presenteren gebeurt
overigens op aangeven van Commandant Landstrijdkrachten
(C-LAS).  Zo kan het ook gebeuren dat bij het maken van film
opnames een voertuig geleverd wordt om te figureren. Zo zijn
voertuigen van RCKL te zien in de films Zwartboek en meer
recentelijk De slag om de Schelde. Tijdens oefening Blauw
Koord van 44 Painfbat RI PJWF is de witte YP PWI inmiddels een
vaste gast.
 
Uiteraard zijn het niet alleen de UNIFIL-voertuigen die deel
uitmaken van de totale verzameling, maar houdt RCKL voertui
gen in stand die sinds de Tweede Wereldoorlog belangrijk en/
of gezichtsbepalend geweest zijn voor de Landmacht. Zo zijn
er bijvoorbeeld de DUKW, een PRTL, Leopard 2A4, Sherman,
Centurion, DAF 66, YA 328, YA 4440, enzovoorts. Naast voertui
gen beheert RCKL ook een verzameling wapens.
 
In een aantal gevallen zijn delen van de verzameling aan Regi
menten en Korpsen in bruikleen gegeven. Op die manier heeft
een Historische verzameling of museum de voertuigen die een
directe relatie hadden met het betreffende Regiment of Korps

in hun collectie. Voorbeelden hiervan zijn Cavalerie, Artillerie en Geneeskundige dienst. Op het moment dat de voertuigen op
aangeven van C-LAS ingezet moeten worden bij een evenement, dan gaat dit altijd via de planner van RCKL.
 
Bij de aanvraag voor inzet zal de planner van RCKL een protocol afwerken, waarbij een aantal punten aan de orde komen. Zo
wordt er bijvoorbeeld gekeken naar eventuele risico’s tijdens de inzet. RCKL kan zwaar materiaal leveren, maar het neerzetten
van een Sherman of Leopard op het pleintje voor het gemeentehuis kan “lichte” schade veroorzaken aan de bestrating. De ge
meente moet daarom op voorhand aangeven dat zij garant staan voor eventuele schade.  Bij een optreden tijdens een

Voertuigen van de RCKL tijdens de UNIFIL reünie van 2014
 

"Een YP!!"
 
“Een YP!” is een veel gehoorde opmerking onder UNIFIL-veteranen op het moment dat hun oog valt op één van deze mooie
voertuigen die nog in ons land aanwezig zijn. Zo’n reactie geeft duidelijk weer welke sterke verbondenheid de mensen nog
steeds voelen met de voertuigen die deel uitmaakten van ons dagelijks leven tijdens de uitzending in Libanon. Uiteraard gaat
het niet alleen om de YP 408, maar ook om de andere bekende voertuigen die bij Dutchbatt in gebruik zijn geweest.



Zo druk kan het zijn bij een publieksevenement: inzet YP's bij Veteranendag Zoetermeer 2013

Gevaarsetting in beeld: tijdens Military History Day Leiden 2014 moest men met de YP (en al
het andere materieel) door deze smalle steeg. Aan beide zijden moet publiek tegengehouden worden.

publieksevenement mag op voorhand
niet gereden worden, tenzij dat op een
afgebakend gedeelte gebeurt waar geen
voetgangers kunnen komen. Ook het
maken van rondritten met passagiers is
aan strikte regels gebonden. In het verle
den zijn tijdens evenementen ongeluk
ken of bijna-ongelukken gebeurd (voor
beeld: monstertruck Haaksbergen), en C-
LAS geeft geen toestemming voor inzet
als de zaken op het gebied van risicobe
heersing niet goed geregeld zijn. Daar
naast spelen de relatie tot Defensie, be
schikbaarheid van voertuigen en vrijwil
ligers, het transport en de prioriteit van
het evenement een rol. Bij prioriteit
wordt een onderscheid gemaakt tussen
evenementen die nationaal, regionaal of
lokaal georganiseerd worden. Mocht er
een aanvraag komen voor een lokale
veteranendag op 5 mei, dan wordt de
kans erg klein, omdat er dan ook een
nationale viering plaats vindt.
 

Onderhoud aan de voertuigen en het rijden gebeurt door een vaste groep vrijwilligers, die beschikken over een speciale rijmach
tiging namens de Voorzitter RCKL. Deze machtiging, in combinatie met het burgerrijbewijs, geeft de bevoegdheid om een mi
litair voertuig te mogen besturen, zonder geldig militair rijbewijs. Het militair rijbewijs is namelijk alleen geldig voor actieve
militairen. Het hogere echelon of intensief onderhoud wordt uitgevoerd door een hersteleenheid in mobilisatiecomplex Maaldrift
bij Wassenaar.
 
Uiteraard zijn RCKL en de vrijwilligers altijd gemotiveerd om een veteranendag of ander evenement op te leuken met een mooi
voertuig, maar helaas kan dat soms door omstandigheden niet of slechts ten dele mogelijk zijn. De rol van RCKL is hiermee
hopelijk wat duidelijker geworden, ook om eventuele teleurstelling te voorkomen.
 
Tekst: Nico Bobeldijk Foto's: Erik Kuiper





Wat is het eerste dat je te binnen schiet als we het over Li
banon hebben?
De kameraadschap, en de indrukken, het enorme contrast met
het leven dat ik gewend was. En dat binnen een paar uur. Ik was
een stapper, discotheken en zo. “Binnen een paar uur zat je in
een compleet andere wereld, ik had geen idee waar ik naar toe
ging. Iets wat je je  totaal niet kon beseffen. Ik was ook niet zo’n
studiebol, had eigenlijk geen idee waar Libanon lag. Je had ook
nog geen internet.” aldus Rianne.
 
Wat zal je nooit vergeten, wat heeft de meeste indruk
gemaakt?
Rianne vertelt: “Wat wij konden doen voor  de mensen daar,
hun veiligheid. De mensen, die na de inval naar ons gebied
trokken omwille van hun veiligheid.”  
“Ik ben als totaal ander persoon teruggekomen.  Zeg maar, (te?)
snel volwassen geworden. Mijn maatjes miste ik als ergste, waar je van op aan kon, die je vertrouwde. Dat was zo bizar eigenlijk.”

Passie
Terwijl we met elkaar praten, wordt het diorama van Post 7-2 
opgebouwd. Het is in schaal 1:35, dus het is groot. In totaal staat
er later, uit modules opgebouwd, een diorama van 1 bij 1,5
meter (!) op tafel. Het ziet er erg indrukwekkend uit.
Rianne: “In mijn jeugd maakte ik modellen van tankjes en
vliegtuigen. In de jaren ’90 heb ik twee Tweede Wereldoorlog-
diorama’s gemaakt. Die zijn er helaas niet meer.”
Rianne kreeg van een goede vriendin als kado een 1:35
schaalmodel van een Israëlische M109, limited edition, in exact
de IDF uitvoering van begin 80’er jaren.  Rianne wilde hiermee
een beeld creëren van toen zij zelf in Libanon zat. De M109 reed
voorbij het huis bij 7-2, dus dat huis werd nagebouwd. En vanaf
dat moment ging het steeds verder: “Waarom bouw ik niet de
hele post (7-2) na?"

Aan de hand van vele foto’s en in de juiste schaal omgezet, kwam alles minutieus op de juiste plek te staan. Verlichting is aan
gebracht. Het is dus een exacte kopie geworden van Post 7-2, waarbij mij direct het oog voor de details opviel. Het diorama is
nauwgezet opgebouwd, tot en met naaktfoto’s in de prefab en uiteindelijk zelfs miniatuur schorpioenen en een slang (zo’n
zwarte).
Dus dit hele diorama van één bij anderhalve meter is ontstaan naar aanleiding van een bouwdoos van een IDF M109? Ongeloof
lijk.  “Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen.”
 
Als collega modelbouwer vallen de vele aangebrachte details op. Rollen prikkeldraad (consertina’s ) bijvoorbeeld werden nage
maakt met een zelf ontwikkeld systeempje met behulp van satéprikkers.
 
Het diorama is nog niet klaar. Onder andere moeten de soldaten, UNIFIL en IDF, nog toegevoegd worden. Bijzonder detail: het
(plaatsnaam-) bord aan de paal op de post. Rianne heeft hierover contact met Unifiller Henk Haasjes, die tegenwoordig in

Een van ons / Unifillers met een passie
In deze rubriek hebben we al vele bijzondere ontmoetingen gehad. Voor deze editie trok ik  naar Zoetermeer voor een ontmoe
ting met Unifiller Rianne Volkering (1962). Rianne is bezig met modelbouw, een diorama over Libanon in het bijzonder Post 7-2
in 1982.
 
Rianne diende als soldaat van maart tot en met september 1982 als infanterist/boordschutter bij de  Charlie compagnie. Aan
vankelijk op Post 7-6B, welke post werd opgeheven na de Israëlische inval; later op Post 7-2.
Tijdens de Israëlische inval was zij op verlof in Nederland, onder andere voor het bijwonen van het legendarische concert van
de Rolling Stones in de Kuip te Rotterdam.
Op een bepaald moment in haar leven heeft Rianne besloten als vrouw door het leven te gaan. Tijdens de Libanonperiode was
zij nog Roberto. Dat is niet de insteek van dit interview, dus hebben wij in goed overleg besloten dit te laten voor wat het is.
Helaas is Rianne volledig arbeidsongeschikt geraakt, zij werkt niet meer. Wel is zij (fanatiek) vrijwilligster bij het Veteranen Search
Team VST, hetgeen mij al meteen duidelijk werd aan de VST sticker op de voordeur.

Rianne in Libanon, 1982



Rianne legt uit over het speciaal voor ons bezoek opgestelde diorama

Australië woont. Henk heeft een foto
gestuurd van destijds dat hij aan dat bord
hangt. Dat wordt ook nog nagemaakt in
het diorama. Rianne: “Henk heeft de
bouw van het diorama deels financieel
ondersteund, vindt het prachtig. Binnen
kort komt zijn zoon naar Nederland, die
komt ook bij mij langs om een foto te
maken van het diorama en daarmee zijn
vader.”
 
Nieuw binnen op het diorama is het
fraaie model van de DAF YA328 van Van
Raamsdonk. Geen goedkoop model, wel
in de juiste schaal. Toch moet die ‘ge
sloopt’ worden om eruit te zien als toen
op 7-2, een 328 waterwagen. Verweerd
en ‘gebruikt’. (foto’s van de waterwagen
YA328 C-cie zijn nog altijd welkom, eventu
eel via de redactie) 
 
Wie goed kijkt en op de hoogte is van de
historie van Dutchbatt, ziet in het diora
ma een historisch moment vastgelegd of
nagemaakt, zo u wilt. Het is 6 juni 1982,
de Israëlische inval in het kader van ope
ratie 'Vrede voor Galilea'. In opdracht van
cc Aalbregt wordt een Nekaf de weg
opgereden, teneinde de invalscolonne
tot staan te brengen.
 
Grote wens van Rianne is een plexiglas
kap voor over het diorama. Daarmee blijft
het geheel stofvrij en wordt het mogelijk
het diorama elders tentoon te stellen,
bijvoorbeeld een museum of andere
bijeenkomst. Het moet natuurlijk wel
veilig zijn, zodat mensen er niet aan
kunnen zitten.

Geeft het je voldoening?
Rianne: “Jazeker, het werken aan het di
orama voelt iedere keer weer een beetje
als thuiskomen.”Ze vertelt verder, dat
iedere morgen als het diorama uit de vi
trinekast wordt gehaald, dat gevoel daar
is. Want uiteindelijk, volgens Rianne, zijn
we allemaal nooit helemaal thuisgeko
men uit Libanon. 
 
Ben je actief als veteraan?
“Ik ga met Veteranendag naar Den Haag
en ik heb in 2019 meegelopen in het
defilé. En daarnaast de Veteranendag
hier in Zoetermeer.
 
Heb je een (levens-) motto? 
“Als je denkt dat je doodgaat, kan je nog
25 kilometer!!! Dat komt nog uit de leger
tijd, uit de opleiding.”aldus Rianne.  “Ik
gebruik dit wel vaker.”



Het diorama is dus nog niet af, het kost alles bij elkaar genoeg. Donaties zijn altijd welkom, dat kan via www.unifildiorama.com. Hoe
klein ook, alle hulp is welkom.
Sowieso is het leuk om op de website te kijken over de totstandkoming van het diorama, het geheel en de voertuigen. Hoe beter bekend,
het diorama, des te meer kans op donateurs en/of sponsoren.
 
Langskomen om het diorama te aanschouwen in Zoetermeer kan ook. Je kunt Rianne vinden om een afspraak te maken op Facebook
of via de website. Eventueel via de redactie redactie@unifilvereniging.nl
 
foto's: Jeroen Cox (originele foto van Post 7-2) en Erik Kuiper                          Tekst: Erik Kuiper 



Onderzoek onder Libanonveteranen
 
(Erik Kuiper) In 2005 hield het Veteraneninstituut een onderzoek onder Libanonveteranen. De uitkomsten van dit onderzoek is
gepubliceerd onder de titel “Libanon laat ons nooit helemaal los”. Het heeft laten zien dat de missie impact heeft gehad op de
gezondheid en de kwaliteit van leven van veteranen van de UNIFIL-missie. Eventueel zijn de uitkomsten van het onderzoek uit
2005 terug te lezen op  https://www.nlveteraneninstituut.nl/libanononderzoek/
 
“Dit onderzoek is belangrijk voor de zorg voor jonge veteranen. De wensen en behoeften van oudere veteranen kennen we”, zei on
derzoekster Mouthaan in 2005 namens het Vi . “Door dit onderzoek weten we beter wat jonge veteranen willen en wat zij nodig
hebben. Dit is heel belangrijk voor de toekomst, want die ligt bij de jonge veteranen.”
Het is onbekend wat er nadien met de uitkomsten van het onderzoek 2005 concreet is gebeurd. En nu, Unifillers zullen het gemerkt
hebben, in 2021 wil het Nederlands Veteraneninstituut (NL Vi) opnieuw in kaart brengen wat de invloed van de uitzending is op
het verdere leven van Libanonveteranen, welke andere belangrijke gebeurtenissen zij hebben meegemaakt en hoe zij in het
algemeen omgaan met de uitzending en belangrijke levensgebeurtenissen. Random gekozen is aan UNIFIL veteranen (met een
veteranenpas) een vragenlijst gezonden. De onderzoeksvragen zijn onder meer: Hoe gaat het nu met u? Hoe kijkt u terug op de
tijd dat u was uitgezonden? Speelt die tijd nog een rol in uw leven?
 
Navraag bij het NLVi leverde op, dat men, 16 jaar na het eerste onderzoek en vanwege de complexiteit van de missie indertijd,
in kaart wil brengen hoe het nú anno 2021 met de UNIFIL veteranen gaat. Zeg maar: een vinger aan de pols houden. Mede omdat
uit het eerste onderzoek is gebleken, dat een relatief hoog percentage kampte met vooral psychische problemen.
De respons van de Unifillers op het onderzoek van 2021 blijkt hoog.
Het NL Vi: “Het antwoord op deze en andere vragen biedt ons waardevolle inzichten waarmee wij de dienstverlening aan veteranen
kunnen verbeteren.”
 
Wij van de UNIFIL vereniging houden het verloop van het onderzoek in de gaten en zijn benieuwd naar de resultaten. Ook zijn
we benieuwd of we daarna nog iets kunnen betekenen, eventueel samen met het NLVi,  met betrekking tot die resultaten, en
of dit onderzoek iets zegt over welke kant de vereniging moet opgaan.



INVICTUS Games - vrijwilligers gezocht 
 
Van 16 tot en met 22 april 2022 vindt de Invictus Games plaats in Den Haag. De Invictus Games is een internationaal sporteve
nement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren,
revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. Tijdens
de vijfde editie van de Invictus Games zullen 500 deelnemers vanuit 20 landen concurreren in 9 verschillende sporten. Zonder
vrijwilligers geen evenement! Voor de Invictus Games is de hulp van maar liefst 1000 vrijwilligers nodig. Samen met een hecht
team organiseren we een onvergetelijke week voor de deelnemers en de ‘Friends & Famliy’ die met hun meereizen.
 
Vanaf heden is het mogelijk je aan te melden als vrijwilliger en wij zijn nog op zoek naar virjwilligers. Wil jij op jouw manier een
steentje bijdragen aan dit betekenisvolle evenement? Het animo is groot, dus wees er snel bij om een kans te maken op een
plek binnen het team van vrijwilligers. Het vrijwilligersmanagement wordt georganiseerd door EventMakers, hét landelijke
platform voor vrijwilligers in sportevenementen. Je kan je als EventMaker voor de Invictus Games 2022 The Hague aanmelden
op www.eventmakers.nl! Lees via deze link meer informatie.
 
(https://www.eventmakers.nl/Evenementen/Details evenementen/ArtMID/538/ArticleID/123/Invictus-Games-The-Hague-in-2022)

Nuldelijnsondersteuning
 
Sinds enige jaren coördineert het Veteranen Platform landelijk de Nuldelijnsonder
steuning (NOS). In het kader van het project NOS 2.0
 
De landelijk coördinator van het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) is te berei
ken op 06–23414758 of email nos@nlveteraneninstituut.nl
Je kunt ook contact opnemen met het nuldelijnsondersteuningssysteem in jouw
regio: zie hiervoor de website van het Veteranen Platform.
https://veteranenplatform.nl/nuldelijnsondersteuning/
 
Binnen de Nederlandse UNIFIL Vereniging is Cees van Ingen het aanspreekpunt
(06-24167686)

Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een vetera
nenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kunnen. Het tele
foonnummer is 088 – 334 00 00. De verenigingen, ook de UNIFIL Vereniging, kennen
veelal een nuldelijnsondersteuning. Maatjes onder elkaar en voor elkaar. Voor een
luisterend oor en kameraadschappelijke hulp. Nuldelijnsondersteuning is een project
van het Veteranenplatform.
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